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Een leven zonder limiet
door Arie van der Stoep

Is er ooit iemand geweest die zijn leven heeft gegeven voor de hele wereld? Om te lijden voor

het kwaad, de slechtheid en het ongeloof van die wereld? Om die wereld daardoor te redden van

het kapot zijn, van de ondergang?

Jezus zei: Ik ben het levende brood, dat uit de hemel neergedaald is.

Indien iemand van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven;

en het brood, dat Ik geven zal, is mijn vlees (= mijn lichaam - AvdS), voor het leven van de wereld. (1)

En vervolgens liet Hij zich kruisigen voor de zonden van die wereld en stierf Hij een verschrikkelijke

dood.

Voedsel voor je ziel

Maar met deze woorden had Hij wel gezegd dat, als je Hem aanneemt als voedsel voor je ziel, als je

dus in Hem gelooft en in wat Hij heeft gedaan, dat dit voedsel dan zo krachtig in je zal zijn, dat het je

totaal verandert, je eeuwig doet leven, je eeuwige verzadiging geeft en je leven betekenis geeft voor nu

en voor de eeuwigheid. Het zal je kracht geven voor je weg met God.

Dan heb je niet langer een leven zonder uitzicht, maar ontvang je een leven zonder limiet. Want zijn

”vlees”, zijn lichaam, heeft Hij gegeven, opdat voor iedereen in de hele wereld dat eeuwige leven

beschikbaar zou zijn.

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon (= Jezus - AvdS) gegeven heeft,

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven zal hebben.

Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. (2) Dat staat nu al vast en begint nu al.

Cadeau

Het is nooit Gods bedoeling geweest, dat wij in de duisternis van ons hart, in onwetendheid en

onzekerheid op aarde zouden ronddolen en uiteindelijk in een eeuwige nacht zouden verkeren.

Maar wij laten God wel vaak links liggen. Desondanks stuurde Hij Jezus en vergaf ons. Zo is God. En nu

wil Hij dat we die vergeving aannemen. Omdat wij anders niet gered kunnen worden van onze verloren

toestand. Want Hij heeft ons gemaakt als mensen die beslissingen kunnen nemen over ons leven. Die

kunnen aannemen of verwerpen.

En wat doen wij? Wat doe ik? Wat doe jij? Als iemand ons een cadeau aanbiedt, wordt het pas ons

eigendom, als we het in ontvangst nemen. Zo is het ook met onze redding van die duisternis van het

voor eeuwig verloren zijn. Verloren, nu al in deze wereld en later in de eeuwigheid na onze dood.

Veel mooier

God heeft voor ons iets anders bestemd: licht en blijdschap en ontspanning. Wat God voor ons

verlangt is een leven dicht bij Hem, waarin wij zijn liefde en kracht ervaren. Een leven, waarin we ons

aanvaard voelen en leren steunen op Hem. Voor Hem betekenen wij iets, veel zelfs. Voor Hem zíjn wij

iemand. Iemand, voor wie Hij respect heeft en voor wie Hij alles over heeft gehad.



Daarom verwacht Hij van ons dat wij Hem antwoord zullen geven en dat wij zullen zeggen: ‘Hier ben ik,

Heer, God. Ik ben er voor U. U hebt recht op mijn leven. Ik dank U voor Jezus. Ik dank U, dat Hij zijn

leven voor mij heeft gegeven en dat ik nu mag leven bij U en met U en voor U. En dat dit voor eeuwig

doorgaat en nog veel mooier zal worden. En zeker veel mooier dan wanneer ik op mijn eigen houtje

maar zo doorga! Ik aanvaard Jezus als uw cadeau voor mij en als uw voedsel voor mijn ziel. Vul mijn

hart met zijn aanwezigheid.’

Hij zal het doen!

De volgende maal:

Een nieuwe weg.

Uit de Bijbel:

(1) Johannes 6:51.

Ik ben het levende brood, dat uit de hemel neergedaald is.

Indien iemand van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven;

en het brood, dat Ik geven zal, is mijn vlees, voor het leven van de wereld.

(2) Johannes 3:16, 36a.

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon (= Jezus - AvdS) gegeven heeft,

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven zal hebben. Wie in de Zoon

gelooft, heeft eeuwig leven.
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